Fd Wennink is altijd op zoek naar contact

ol
Gitaardocent Ed Wennink uit Hoogeveen exposeert zijn
schilderwerk in De Tamboer, waaronder deze gitaar.
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Ed Wennink en zijn gitaar.
Ze zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Als gi-
taardocent geeft hij vanaf
1970 les op de Hooge-
veense muziekschool. Hij
schrijft leermethodes en
speelboeken, maaktlp’sen
cd’s en treedt al vanaf de
jaren 60 op. Vanaf die tijd
schildert hij ook. Recent
schilderwerkis nutezienin
theater De Tamboer. Daar-
uit blijkt hoe zeer hij nog
worstelt met de moeizame
relatie die hij met zijn va-
der had.

Door Martin Vlaanderen

HOOGEVEEN m Heel geleidelijk
tijdens het interview blijkt de
rol die zijn vader in zijn leven
heeft gespeeld. Halverwege
duikt de man op. En vanaf dat
moment verdwijnt hij geen
moment meer uit het ver-
haal. De rest lijkt franje.

Zijn vader is nu vijftien jaar
dood. Hij was dokwerker in
Amsterdam en fantaseerde
dat hij arts was. Daar liet hij
zich in Amsterdamse kroe-
gen, waar hij zich laafde aan
de drank, graag op voorstaan.

Ed Wennink heeft naar ei-
gen zeggen nooit echt contact
met zijn vader gehad, hoe
zeer hij er ook mnaar hun-
kerde. In zijn werk duiken re-

gelmatig gemaskerde figuren
op. Eenzame types zonder ei-
gen gezicht, dolend in een ab-
stract en verstild landschap
met een mysterieus blauwe
zweem. Of de bezoeker van
zijn expositie ziet een geschil-
derd mensfiguur met een in-
gemetseld hoofd. Een kluize-
naar, gevangene van zijn ei-
gen kleine wereld.

”Er is bij hem nooit ultgeko-
men wat erin zat. Hij was in-
telligent, maar het ontbrak
hem aan doorzettingsvermo-
gen. Ik denk dat hij een waan-
zinnig grote plek in m’n leven
heeft ' ingenomen. In mijn
schilderijen zie ik dat terug.
Toen hij overleed heb ik niet
gehuild, want ik wist niet wat
ik had verloren. Hij liet geen
emoties los. Wel praatte hij
vaak over wat hij had willen
worden. Hij bestudeerde boe-
ken over anatomie en had
veel medische kennis. Als hij
zich als arts uitgaf, kwam dat
op anderen ook zeer geloof-
waardig over”, zegt Wen-
nink.

Zelf is Wennink altijd op
zoek naar contact. Als muzi-
kant met zijn gitaar, als schil-
der in vormen en kleuren en
als mens in een open gesprek,
waarin hij het gevoel geeft
dat alles gezegd en gevraagd
kan worden. "Ik ben nieuws-
gierig, ik wil ontdekken en
houd van mensen. Vooral als
er wat bezieling inzit, als
mensen een verhaal hebben,

ergens voor gaan. Zelf ben ik
ook graag intensief bezig. Ik
wil zoveel en kom altijd tijd
tekort.”

"Wat ik bijvoorbeeld niet
kan begrijpen is dat mensen
soms zo doelloos achter el-
kaar aan kunnen lopen. Zoals
op zo'n Pulledag. Dan denk
ik: oh, oh, oh, wat doen al die
mensen toch? Dan ga ik liever
koffie drinken met een goed
gesprek en een trommel vol
speculaas.”

Wennink, even later: "Voor
m’n gevoel was m’n vader al-
tijd bezig met zijn ongenoe-
gen over wat hij had bereikt.
Ik heb altijd het gevoel gehad
dat ik hem moest bevrijden
van zijn mislukking. Zijn am-
bities projecteerde hij op mij,
hoewel hij daarnaast ook
dacht dat ik zou mislukken.”

"Ik was zijn enige zoon. Ik
voelde dat ik me moest bewij-
zen om hem een goed gevoel
te geven. Dat zijn zoon dat
toch maar had bereikt. Toen
ik voor het conservatorium
slaagde, was hij enorm trots.
Op mij, maar ook op zich-
zelf.”

"M’n werk bestaat uit beel-
den zonder directe verkla-
ring, fantasie-uitingen. Zo
zijn de vissen in m’n werk
geen echte vissen. Wat me in
die compositie met vissen
dan opvalt, is dat die vissen
tot elkaar komen, contact
zoeken. Altijd weer dat zoe-
ken naar contact.”




